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Eerste communie: 
aanmelden ouderavond 
De ouder-informatieavond voor de eerste 
communie stond gepland voor 13 januari, 
maar valt nog in de lockdown. Daarom is 
deze avond geannuleerd en kijken we naar 
een andere datum. Ouders van de kinderen 
die zich opgegeven hebben, zijn hierover 
geïnformeerd per mail. Heeft u ondanks 
onze persoonlijke mailing en via de scholen 
toch nog de aanmelding gemist, mailt u dan 
naar: kindenkerk@rkapeldoorn.nl om uw 
kind op te geven. 

2021: Kinderdienst en crèche
Voorlopig zal in januari geen kinderdienst 
en crèche gehouden worden. Zolang de 
maatregelen streng blijven, houden wij ons 
aan het landelijk advies niet bij elkaar te 
komen. We houden er rekening mee dat 
we weer gaan starten als het aantal mensen 
in de kerk weer naar 100 gaat. Mocht dit 
nog lang gaan duren, dan zullen we met 
de kinderen wel het 40-dagen project gaan 
draaien op de manier zoals we dat met de 
Advent hebben gedaan. 

Mini-vieringen voor thuis
Op de site www.kinderwoorddienst.nl staat 
voor elke zondag een miniviering online. 
Deze viering kan thuis met de kinderen 
worden gedaan. Zo horen zij toch de 
verhalen uit de Bijbel en kunt u op een 
eenvoudige manier zelf thuis vieren en de 
geloofsopvoeding gestalte geven. 

Meespeelvieringen online
Ook voor de peuters en kleuters is het nog 
niet mogelijk om een meespeelviering te 
houden. Op de website www.devuurplaats.
nl/hetkleinevuur vindt u meespeelvieringen 
online om samen met uw kind te doen. 
Half januari komt er weer een nieuwe 
meespeelviering online. 

K I N D  E N  K E R K

Gelukkig hebben we 
de foto’s nog
Een slogan die u zich vast 
nog wel kan herinneren van 
een reclame waarbij alles in 
de soep loopt. 
Deze zin kwam de afgelopen weken 
meerdere malen bij me op, toen ik de 
tentoonstelling over het Adventsproject 

‘Beelden van God’, een aantal dagen nadat 
het was opgezet, alweer aan het afbreken 
was. Ook het ‘lopen in het kerstverhaal’ 
kon weer van de pilaren, geen kerstinloop 
met de kinderen, want deze kerst zou de 
boeken in gaan ‘als met gesloten deuren’. 
Ik heb er best even mee geworsteld, met 
de ‘aanvaarding’ van het feit van de 
lockdown. Ook al kon het niet anders, 
daarvan was ik ook wel overtuigd. Maar al 
dat werk, al die creatieve ideeën die al zo 
vaak waren bijgesteld binnen de gestelde 
regels die voortdurend veranderden, gingen 
weer op de plank. En dan al die inzet van 
vrijwilligers: dat deed toch best even pijn. 
Dus tja…. gelukkig hebben we de foto’s 
nog!

Een nieuw begin met 
het leerhuis kindercatechese
2021 wordt hopelijk een jaar van opbouw, 
ontwikkeling en opengaan. Daar wil ik op 
vertrouwen.
We hebben voor kindercatechese een 
nieuw programma uitgewerkt rondom de 
voorbereiding van de eerste communie. 
Een programma waarbij intensiever dan 
voorheen de ouders worden betrokken. Er is 
een programma door het jaar heen waarbij 
kinderen in kunnen stromen en door het jaar 
heen eerste communie kunnen doen. 
Ook voor het vormsel wordt gewerkt aan 
een programma door het jaar heen. 
Momenteel moeten de vormelingen die 
in maart 2020 hun vormsel zouden doen, 
dat nog steeds doen. Een nieuwe datum 
is daarvoor nog niet afgegeven door het 
Bisdom. 
Vormelingen voor 2021 zijn nog niet 
uitgenodigd. We wachten even de 
maatregelingen af en bekijken dan de 
mogelijkheden. Opgeven voor het vormsel 
kan altijd via: kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Lichtpuntjes gevonden
Het kan zomaar zijn dat u ergens in 
Apeldoorn een lichtpuntje gevonden heeft. 
Dan hoop ik dat u die heeft meegenomen 
naar huis. Een kleine vriendelijke actie van 
Kind en Kerk om mensen een lichtpuntje 
te wensen in deze moeilijke tijden. Zo 
werd er een gevonden vlak voor onze kerk, 
gefotografeerd en naar mij gestuurd. 

Kerstfeesten 
Pizzaparty
Op 19 december hebben wij met Gabi, 
Kamil en Aghiad de jongeren en jonge 
gezinnen van de opvang van het Leger des 
Heils aan de Warenargaarde getrakteerd 
op een pizzaparty in kerstsfeer. Dit jaar was 
het heel anders, allemaal corona-proof. 
Bewoners van de verschillende huizen 
kwamen pizza’s halen en wij hebben 40 
kerstpakketten rondgebracht. Niet veel 
ontmoeting, maar wel veel hartelijkheid 
en dankbaarheid bij de jongeren. Toch een 
mooie kerstervaring.

Kerstfeest van de 
Franciscustafel
Op Tweede kerstdag, 27 december, zijn de 
gasten van de Franciscustafel uitgenodigd 
om een kerstmaaltijd af te halen. Dit 
gebeurde met een kerstervaring in het 
parochiehuis. De gasten, de vrienden van 
de straat, zijn op het plein ontvangen met 

een bekertje soep om vervolgens gedoseerd 
het parochiehuis binnen te gaan. Bij de 
kerstboom en kerststal in de hal konden de 
gasten een wens in de Kerstboom hangen 
en een kaarsje aansteken. Vervolgens ging 
de route door de zaal in kerstsfeer om een 
maaltijd af te halen. Via de gang waar zij 
een kerstpakket kregen aangereikt verlieten 
ze weer het pand aan de voorzijde om elders 
de maaltijd te nuttigen. Enkele gasten die 
geen huis hebben mochten de maaltijd 
binnen opeten. De herinnering blijft aan een 
warm kerstfeest, de ontroerende wensen 
aan de kerstboom dragen we mee in ons 
hart.

De Kledingbank
In verband met de coronaregels is de 
Kledingbank nog steeds gesloten. Alleen 
instanties kunnen een afspraak maken om 
individueel kleding te komen halen. Wij 
hopen na 19 januari weer open te gaan voor 
mensen die financieel moeilijk zitten.

Vredeswandeling
Op 1 januari, de Internationale dag van 
de Vrede, is de vredeswandeling digitaal 
gelopen, omdat we niet met ruim 200 
mensen op straat kunnen lopen met 
fakkels en borden. In de video start 
de virtuele wandeling bij de kerk, om 
vervolgens via monument Kamp Rees, 
Synagoge en Moskee naar de Kus te gaan. 
Bij de verschillende locaties klonk een 
korte boodschap en het verhaal werd 
ondersteund door de mooie muziek van het 
Benedictus van Karl Jenkins uit ‘A Mass for 
peace’. Zo konden we het jaar beginnen 
met een gebed voor vrede. 
Via de volgende link kom je bij de 
wandeling: https://youtu.be/t1BPX8sf-RQ

Wonderlijke gaven
In de Kledingbank kregen wij een envelop 
met geld dat anderhalf jaar gespaard is door 
de kleinkinderen van een vrijwilliger, zo lief 
van de kinderen van 5 en 7 jaar, die elke 

week van hun zakgeld voor de Kledingbank 
opzij hebben gelegd. 
Wij zijn verder erg dankbaar voor de 
chocolade die iemand gegeven heeft 
voor de kerstpakketten, voor de vele 
nieuwe schoenen, sokken, warme mutsen 
en het ondergoed dat we kregen voor 
de Kledingbank. Ook veel douchegel, 
deodorant, handdoeken en linnengoed. 
De HEMA heeft vele kratten met 
kerstbroden, koekjes, chocolade gegeven om 
te delen met veel organisaties en om in de 
kerstpakketten te doen.
Erg dankbaar zijn wij ook voor de gulle 
financiële giften voor de koop van het pand 
van de Kledingbank. 
Op 29 december is de koopakte getekend 
en is het pand van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio!
Dit zijn allemaal wonderlijke giften, wij 
worden er stil van, dit maakt deze Kersttijd 
heel bijzonder!
Heel veel dank voor alle gulle gaven!

santegidioapeldoorn@gmail.com  |  www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org  |  www.santegidio.be

S A N T ’ E G I D I O

Pizzaparty Kerstfeest van de Franciscustafel
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(Willem Olierook)

Na zeven jaar voorzitter te zijn geweest van 
het Apeldoorns Beraad van Kerken gaat hij 
verder in Nijmegen. Bij deze gepassioneerde 
diaken thuis legde ik hem tien vragen voor.

Theo, mijn eerste vraag is: 
Waarom ben ik hier?
Vanwege mijn afscheid als voorzitter van het 
Beraad van Kerken. Ik heb dat zeven jaar 
mogen doen en nu is er tijd voor een nieuwe 
taak en roeping in Nijmegen. 

Wat heb je die zeven jaar gedaan 
en wat is er bereikt?
Laat ik beginnen met te zeggen dat de 
oecumene mijn hart heeft en dat ik het 
een voorrecht vond om me daar op allerlei 
manieren voor in te zetten. In de laatste 
periode zijn we meer met maatschappelijke 
onderwerpen bezig geweest. Dat hebben 
ze op het stadhuis ook gemerkt, daar kwam 
ik zo vaak dat veel ambtenaren me gedag 
gingen zeggen (Theo lacht er bij). Vaak is die 
sterke kant ook je zwakke kant. Ik dacht wel 
eens dat men op het stadhuis beter wist wat 
het Beraad van Kerken deed dan de kerken 
zelf. We hebben sterk de verbinding gezocht 
met de maatschappij en waren naar buiten 
gericht. Het mooiste compliment dat ik in al 
die jaren gekregen heb, was het moment dat 
mensen mij ‘de oecumene in eigen persoon’ 
noemden, omdat ik bewust het ambt van 
diaken in twee kerken heb gezocht. Wil je 
bruggenbouwer zijn, dan moet je zelf een 
brug worden denk ik. Dat betekent dat je de 
verbinding vormt, maar ook dat je ertegen 
moet kunnen als mensen over je heen lopen. 

Wat heeft het je gebracht?
Sowieso verrijking. Het heeft mijn horizon 
verbreed, vooral op het gebied van 
duurzaamheid. Daarnaast ben ik steeds 
meer openlijk christen durven zijn ‘op de 
plek waar ik was’. Of ik een voorbeeld heb? 
Zeker, ik werk bij een algemene instelling 

voor thuiszorg. Waar ik er vroeger huiverig 
voor zou zijn geweest, bid ik nu soms met 
mensen. Jarenlang werd ik gevraagd om de 
kersttoespraak te doen. Ik heb daarbij ook 
geleerd om vrijmoedig te zijn.
Mijn werk als voorzitter heeft mij meermaals 
bijzondere ontmoetingen gebracht. Toen 
ik een vergadering bezocht in een kerk die 
nog niet zolang geleden de deuren naar 
de oecumene opende, riep de koster bij 
binnenkomst uit: ‘ik had nooit gedacht dat 
ik ooit zou meemaken dat de voorzitter van 
het Apeldoorns Beraad van Kerken onze 
kerk zou bezoeken’. De predikant begroette 
mij met de woorden: ‘welkom broeder’. 
Ik moet bekennen dat deze ervaring mij 
emotioneel diep geraakt heeft. 

Wat heeft het je gekost?
Veel energie (Theo lacht er weer bij). Door 
mijn ongeduld kon ik soms ook moedeloos 
worden. Het ergste vind ik dat naar 
aanleiding van de Vredesweek – nota bene! 
– er een conflict is ontstaan met iemand van 
de Joodse gemeenschap. Daar heb ik nog 
steeds last van.

Waar ben je het meest trots op 
en wat ga je het meest missen?
Toch wel dat we als Apeldoorn onlangs Fair 
Trade-gemeente zijn geworden. Kijk, deze 
foto is in meerdere opzichten symbolisch. Ik 
sta hier met Anneke Westerlaken, voorzitter 
van CNV Internationaal. De sjaal betekent 

voor mij de verbinding tussen kerk en 
samenleving, dichtbij en ver weg. Bovendien 
is Anneke de dochter van Anton die ook 
jarenlang het gezicht was van de CNV. De 
jongere generatie neemt het over. Dat stelt 
me gerust wat de toekomst betreft.
Wat ik vooral ga missen speelt zich af op het 
persoonlijke vlak. Tweemaal per jaar bezoek 
ik in een kerk de diensten op biddag en 
dankdag voor gewas en arbeid. Als ik een 
keer niet was geweest, werd belangstellend 
gevraagd waar ik was. Daarnaast de 
vriendschapen die hier zijn ontstaan in 
zoveel kerken van rechts orthodox tot uiterst 
vrijzinnig. Gelukkig ben ik in veel kerken 
nog regelmatig gastvoorganger, dus de 
ontmoetingen blijven over de kerkmuren 
heen. 

En waar ben je het meest teleurgesteld over?
Daar ben ik snel uit, dat is toch dat we 
niet alle kerken één zondag dicht hebben 
kunnen laten om met z’n allen in één ruimte 
samen te vieren. In Hoorn waar ik hiervoor 
gewoond en gewerkt heb, kwamen we twee 
zondagen bij elkaar. Dat was heel mooi, 
maar ik heb het hier helaas niet voor elkaar 
kunnen krijgen.

Is jouw Godsbeeld in de loop der jaren 
gewijzigd?
Ik denk dat het een slecht teken is als een 
theoloog zou zeggen dat zijn Godsbeeld 
niet gewijzigd is. Thuis kreeg ik vooral het 
beeld mee van Gods als liefhebbende vader, 
maar later ontdekte ik ook de moederlijke 
kant van God, zoals die ook in Maria 
wordt ervaren. En nu we het toch over 
haar hebben: Maria is voor mij vooral een 
strijdbare vrouw, beeld van de kerk, Gods 
volk onderweg. Er zijn perioden dat ik Jezus 
bijna als nabije vriend ontmoet, maar ik heb 
toch vooral oog gekregen voor het mysterie 
dat ons overtreft en dat we stamelend 
woorden proberen te geven. Dat vind ik ook 
de schoonheid van de katholieke liturgie. 
Dat deze hoogverheven God mij in de mens 

Jezus en daarmee in het tastbare van de 
eucharistie nabijkomt is voor mij de diepste 
Godsopenbaring.  

Wat ga je nu op kerkelijk gebied doen?
Sinds augustus ben ik diaconaal werker 
bij de Protestantse Gemeente Nijmegen. 
Ik heb een drieledige opdracht: 1. De 
geloofsgemeenschap bepalen bij de 
diaconale opdracht door de wijken met 
elkaar te verbinden; 2. Verbinding leggen in 
de oecumene; 3. Verbinding leggen met het 
maatschappelijk leven.

Waar komen je motivatie en passie vandaan?
Dat begint bij mijn vader. Hij zat voor de 
Arbeitseinsatz in Duitsland en vierde daar 
(met kerkelijke toestemming!) Avondmaal 
met Nederlanders uit alle kerken. Bij zijn 
terugkeer merkte hij dat hier in Nederland 
de verschillen zo hoog opliepen dat er 
een kerkscheuring optrad. Zijn verbazing 
daarover heb ik altijd meegenomen en 
misschien heeft zijn voorbeeld als predikant 
bij mij een zaadje geplant om me in te 
zetten voor de oecumene. Bovendien heb ik 
ook altijd veel geluk gehad met fantastische 
collega’s.

Wil je ‘kerkelijk Apeldoorn’ nog iets 
meegeven?
Ja, ik wil een bemoediging uitspreken met 
te zeggen: “Wees trots op je kerk én straal 
dat uit!”
Daarnaast vraag ik om een open oor en oog 
te hebben voor wat er in de maatschappij 
gebeurt en voor de problemen die er zijn. 
Het is coronatijd en dat is niet de meest 
gemakkelijke tijd voor de kerk, maar laten 
we vasthouden aan die mooie woorden die 
elke Nieuwjaarsdag na de vredeswandeling 
in onze kerk geklonken hebben: we zullen 
doorgaan, totdat wij samen zijn! 

(Een deel van dit artikel heeft eerder 
in ZICHT055 (dec20) gestaan en is met 
toestemming overgenomen)

O E C U M E N E

Theo van Driel: wees trots op je kerk en straal het uit

Franciscus
Paus Franciscus blijft ons inspireren, zijn 
Kerstboodschap was een heel krachtige 
oproep tot vrede in de wereld, omdat wij 
allen kinderen zijn van dezelfde Vader, wij 
zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. 
Een thema dat centraal staat in zijn laatste 
encycliek met de naam “Fratelli tutti”, 
‘allen broeders’. Deze encycliek over 
broederlijkheid en sociale vriendschap is 
vorige maand in het Nederlands vertaald 
en te verkrijgen bij de boekhandel, 
bijvoorbeeld bij Berneboek. 

De paus schrijft: “Broederlijkheid uitbouwen, 
lokaal of universeel, kan alleen door geesten 
die vrij zijn en openstaan voor authentieke 
ontmoetingen. Elke dag biedt ons een 
nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid. 
We moeten niet alles verwachten van 
onze bestuurders, dat zou kinderachtig 
zijn. We krijgen de ruimte die we nodig 
hebben voor medeverantwoordelijkheid 
bij het creëren en invoeren van nieuwe 
processen en veranderingen’. ‘De wereld 
is er voor iedereen, omdat we allemaal 
met dezelfde waardigheid op deze aarde 
geboren zijn. Verschillen in kleur, religie, 
talent, geboorteplaats, woonplaats en 
nog zoveel meer kunnen niet opgeëist of 
gebruikt worden om te rechtvaardigen 
dat de privileges van sommigen boven de 
rechten van iedereen geplaatst worden. Als 
gemeenschap hebben we de plicht ervoor 

te zorgen dat ieder mens waardig kan leven 
en voldoende mogelijkheden heeft om zich 
integraal te ontwikkelen”.
“Fratelli tutti”, schreef de heilige Franciscus 
van Assisi om alle broeders en zusters toe 
te spreken en een levensvorm met een 
evangelische inslag voor te stellen. Van 
deze raadgevingen zou ik er één willen 
belichten waarin hij een liefde uitnodigt die 
de grenzen van de geografie en de ruimte 
overstijgt. Daar wordt degene die van de 
ander houdt gelukkig verklaard: “Zowel zijn 
broer als wanneer hij ver van hem vandaan 
is en wanneer hij bij hem is”. Met deze paar 
eenvoudige woorden gaf hij uitdrukking aan 
de essentie van een open broederschap, die 
het mogelijk maakt dat elke persoon erkend, 
gewaardeerd en geliefd wordt buiten de 
fysieke nabijheid, buiten de plaats van het 
universum waar hij geboren is of waar hij 
woont.
Deze heilige van broederlijke liefde, eenvoud 
en vreugde, inspireerde de paus ook tot het 
schrijven van de encycliek Laudato Si›, het 
motiveert hem opnieuw om deze nieuwe 
encycliek te wijden aan broederschap 
en sociale vriendschap. Want de heilige 
Franciscus, die zich een broer van de zon, de 
zee en de wind voelde, wist zich nog meer 
te verenigen met degenen die van zijn eigen 
vlees waren. Hij zaaide overal vrede en liep 
dicht bij de armen, de verlatenen, de zieken, 
de afgedankten, de laatsten.

Aan het begin van het nieuwe jaar mogen 
wij ons door deze inspirerende woorden 
van de paus de weg laten wijzen, de richting 
waarin wij willen gaan als parochie. 
De weg zoals Jezus die ook gegaan is en 
ons uitnodigt om met Hem mee te gaan, 
Hem na te volgen, omdat het een weg is 
die vreugde brengt voor iedereen.

diaken Ronald Dashorst

Tot slot een oecumenisch gebed waarmee 
de paus de encycliek besluit:

Onze God, Drie-eenheid van liefde, 
door de krachtige communie van uw 
goddelijke intimiteit... 
de rivier van broederliefde in ons midden 
uitstorten. 
Geef ons de liefde die uitgaat van Jezus› 
gebaren, 
in zijn familie in Nazareth en de eerste 
christelijke gemeenschap.

Geef ons Christenen om het Evangelie na te leven. 
en om Christus in ieder mens te herkennen, 
om hem gekruisigd te zien in de angst van 
de verlatenen...  
en het vergeten van deze wereld 
en herrezen in elke staande broer.

Kom, Heilige Geest! Toon ons uw schoonheid 
weerspiegeld in alle volkeren van de aarde, 
om erachter te komen dat iedereen 
belangrijk is, 
dat iedereen nodig is, dat het verschillende 
gezichten zijn... 
van Gods geliefde mensheid zelf. Amen.

Gegeven in Assisi, bij het graf van de heilige 
Franciscus, 
op 3 oktober, de vooravond van het Feest 
van de Arme Man,
in het jaar 2020, de achtste van mijn Pontificaat.

Franciscus

(foto: Jan Cees Wouters)
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen 
worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de H. Martinuskerk te Twello 
als vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn 
uitgezonden. Zie hiervoor de websites van 
de Emmaüsparochie en de HH. Franciscus en 
Claraparochie. 
    
Vieringen H. Martinuskerk Twello 
(online en via livestream)
Zondag 10 januari (Doop van de Heer)
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen  
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 13 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 14 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 17 januari 2e zondag door het jaar
10.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastor Sebastian

Woensdag 20 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 21 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 24 januari 3e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 27 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
Donderdag 28 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 
Vieringen H. Martinuskerk Vaassen 
Zondag 10 januari (Doop van de Heer)
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger Diaken R. Dashorst

Zaterdag 16 januari 2e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 24 januari 3e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger diaken R. Dashorst

Vieringen H. Antonius Abt Loenen 
Zaterdag 9 januari (Doop van de Heer)
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 17 januari 2e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering voor 30 personen
 Lekenvoorganger A. v.d. Werff
Zaterdag 23 januari 3e zondag door het jaar
19.00 uur Gebedsviering voor 30 personen
 Voorganger ds. Oostenbrink

H. Geestkapel, Assel
Met in achtneming van alle 
coronamaatregelen lukt het aardig om 

de beschikbare 30 plaatsen eerlijk te 
verdelen. Het is dringen en daarom is 
telefonisch aanmelden een vereiste. 
Dat kan uitsluitend bij Hans Bosch op 
maandag en dinsdag tussen 14.00 
en 16.00 uur of via e-mail: 
bosc2999@planet.nl.

Trouwe bezoekers waarvan het 
e-mailadres bekend is ontvangen dan 
een overzicht van degenen die die week 
zijn ingeloot.
Er zijn geen vieringen in de Maria Hoeve 
te Assel.

Elke 2e zondag van de maand is er een 
Woord- en Communieviering. Alle andere 
zondagen zijn er Eucharistievieringen 
waarin Dominiek Deraeve sdb zal 
voorgaan.

In de verzorgingstehuizen in Apeldoorn 
en omgeving kunnen voorlopig geen 
vieringen worden gehouden.

Meditatieve dans; Els Lagerweij 
Donderdag 21 januari: 19:30 – 21:00 uur.
Dit is een meditatieve vorm van bewegen, 
waarbij plezier en beleving voorop staan. 
Passen zijn eenvoudig te leren. We dansen 
op inspirerende muziek uit diverse muzikale 
tradities, nu eens uitbundig, dan weer 
verstillend. Het thema sluit steeds aan bij de 
tijd van het jaar. Danservaring is niet nodig. 
Inloop om 19.30 uur. 
Bijdrage: € 2,50. Opgave verplicht en info: 
vonc@3ranken.nl 

Meditatie; Henri ten Brinke
Dinsdag 25 januari om 20 uur. Vervolgens 
elke 2e en 4e dinsdag van de maand.  
Je kunt weer deelnemen aan een 
meditatiegroep in De Drie Ranken. 
We beginnen om 20.00 uur en ronden om 
21.00 uur af met een kop thee/koffie.
Bijdrage € 1.50 Opgave verplicht en info 
via: vonc@3ranken.nl

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 

nodigt u van harte uit voor de oecumenische 
viering aan het begin van de week van 
gebed voor de eenheid op zondag 17 januari 
2021 om 10.00 uur.
De voorgangers zijn Ds. Regina Davelaar 
en dhr. Gerard Disberg. 

In verband met de lockdown is de viering 
alleen online te volgen via Kerkomroep.nl

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp 
te bieden. Omzien Naar Elkaar wil hulp 
bieden aan mensen die kortstondig hulp 
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan 
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts, 
boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke 
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met: Irene 
Schiphorst, telefoon 541 58 31;
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

S T A D

#blijfinmijnliefde 
Dat is de oproep die in 2021 centraal staat 
tijdens de ‘Week van gebed voor eenheid 
van christenen’. Het is een oproep van 
Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens 
Johannes. Jezus zei tegen zijn discipelen: 
‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht 
dragen.’ 
Hij gebruikt het de beeld van de wijnstok. 
Jezus is de wijnstok en God de wijnbouwer. 
Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij 
hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht 
die zichtbaar wordt in eenheid. 

De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 20 januari 2021 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

D E  D R I E  R A N K E N

H U B E R T U S

V I C T O R

het ziekenhuis, licht dan even de werkgroep 
Welzijn in: mevrouw 
D. van Bussel, telefoon 055 521 80 06 of de 
heer G. Tiemessen, telefoon 055 521 39 28. 

Stilteruimte St. Hubertus 
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum “De 
Groene Hoven” open is.  Het MFC is open 
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 
17.00 uur. 

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand 
komen we bij elkaar bij iemand thuis 
om ons te verdiepen in de lezingen van 
de komende zondag. Bijbelkennis is 
niet nodig wel openheid naar hetgeen 
geïnspireerde woorden betekenen in 
onze tijd. Wilt u meedoen stuur dan 
even een mail naar pastor R. Pragt: 
r.pragt@upcmail.nl of laat het weten 
op het secretariaat van de parochie. 
We kijken dan of het aantal een 
gewone huiskamer niet te boven gaat. 
Van harte welkom.

ONZE LIEVE VROUWE

B O N I F A T I U S

In de vorige OpWeg deden we als redactie 
een oproep om te reageren op ’50 jaar 
OpWeg’.

Van Fia Dols ontvingen we haar dierbare 
herinneringen.

We schrijven juli 1971. Ik was net 
afgestudeerd op de PABO en pas getrouwd. 
Wij kwamen te wonen in Apeldoorn omdat 
mijn man bij het toenmalige RCC (Rijks 
Computercentrum) werkte. We kregen 
een mooie flat aan de Gentiaanstraat en 
schreven ons in bij de Teresiaparochie. 
De kapelaan kwam binnen een maand 
op bezoek en was blij een katholieke 
onderwijzeres aan te treffen. De 
Olafschool had problemen een vacature op 
te vullen. Zo werd me een baan in de schoot 

geworpen. Ik begon er meteen in het nieuwe 
schooljaar, onder het strenge toeziende oog 
van Dhr. Jaspers. Later heb ik ook nog een 
aantal jaren op de Bonifatiusschool gewerkt. 
Ook daarvoor werd ik gevraagd. Ik heb nooit 
hoeven te solliciteren! 

Er waren toen nog vier katholieke scholen 
die onder deze parochie vielen: Olaf, Ivo, 
Bonifatius en Hertog van Gelre. Olaf en 
Ivo zijn later gefuseerd en De Zevensprong 
geworden en pas in de tachtiger jaren is de 
Bonifatius opgeheven. Bekende namen? Stef 
Ernst, Kees Bosman, Arry van Beek, Hans 
Schulte en ga zo maar door. Later ben ik ook 
nog penningmeester geweest van deze vier 
scholen.

Enfin, in oktober viel dan de eerste OpWeg 

door de brievenbus. Vol nieuws over de toen 
nog vele rk parochies in Apeldoorn. Helaas 
werd met de jaren het aantal steeds kleiner. 
Tot in oktober 2013 ook onze geliefde kerk 
werd gesloten. Dit werd beëindigd met een 
indrukwekkende viering, ondersteund door 
alle koren, onder leiding van Jacques van der 
Palen. De tranen liepen over mijn wangen 
bij het slotlied. Zelf zong ik mee met Trees 
Voices. Nog steeds trouwens.

Bijna dagelijks loop ik met de hond nog 
langs de Teresiakerk.

En OpWeg bleef gelukkig komen.
Altijd met veel plezier gelezen, 
tot op de dag van vandaag.

Fia Dols

50 jaar OpWeg – reacties van lezers
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rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
daarover met de redactie contact op te nemen.
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Gebed voor de eenheid onder de christenen

Heer Jezus,
U die gebeden heeft dat allen één zouden 
zijn,
wij bidden U voor de eenheid onder de 
christenen, zoals U het wilt, en op de 
manier die U wilt.
Moge uw Geest ons geven dat wij de pijn 
van de scheiding ervaren, dat wij onze 
schuld erkennen en dat wij mogen hopen 
over alle hoop heen.

Amen.                                   [van: kcv-net.nl]

W I J  B I D D E N

B I J B E L R O O S T E R

Bijbelrooster jaar B
10 januari Doop van de Heer 
Jes. 55,1-11; Jes. 12 1; Joh. 5,1-9; Mc. 1,7-11 
17 januari 2e zondag door het jaar 
1 Sam. 3,3b-10.19; Ps. 40 1; Kor. 6,13c-15a.17-20; Joh. 1,35-42; bidweek voor de eenheid
24 januari 3e zondag door het jaar 
Jona 3,1-5.10; Ps. 25 1; Kor. 7,29-31; Mc. 1,14-20 

E V E N  S T I L S T A A N

Heer Jezus,

Gij hebt op de avond vóór uw lijden
voor uw leerlingen gebeden:
‘Mogen allen één zijn,
zoals Gij Vader in Mij en ik in U’.
Laat ons pijnlijk beseffen
dat wij door onze ontrouw
schuldig zijn aan de verdeeldheid.
Geef dat wij eerlijk erkennen
en moedig verwerpen wat er in ons aan 
onverschilligheid,
wantrouwen en zelfs aan wederzijdse
vijandschap schuilgaat.

Sta ons toe elkaar te ontmoeten in U,
opdat uit onze harten en van onze lippen
voortdurend uw gebed moge opstijgen
voor de eenheid der christenen
zoals Gij die wilt
en met de middelen die Gij wilt.
Laat ons in U,
die de volmaakte liefde zijt,

de weg vinden die tot de eenheid leidt,
in gehoorzaamheid aan uw liefde
en aan uw waarheid.

[abbé Paul Couturier (1881-1953); 
van: lucepedia.nl]


